ONDERWIUIS IS DE SLEUTEL TOT DE TOEKOMST

* Inwoners van Europa, USA en andere westerse landen genieten de vrijheid van
meningsuiting en wat vooral belangrijk is vrijheid van godsdienst.

* Ze kunnen gaan en staan waarheen ze willen en worden in het algemeen niet gehinderd
door onrecht, onvrijheid, dictators enz.

* Ze kunnen van hun vrije tijd genieten omdat de meesten van ons een goed inkomen
hebben.

* In tegenstelling tot de inwoners van de meeste z.g. ontwikkelingslanden,waar het leven
allesbehalve gemakkelijk is. Zij moeten zelfs vaak de basisbehoeften, die elk mens nodig
heeft voor een eenvoudig leven, missen. Het leven is daar zeer moeilijk.

* We beschikken hier over goede huizen, goede voeding, goede opleidings instituten en
goede en uitgebreide communicatie netwerken. Alles wat hier het leven aangenaam en
leefbaar maakt .

*  Wij moeten ons bedenken, dat miljoenen op deze wereld dit alles moeten missen. Voor
hen is het leven zwaar met veel lijden.

* Miljoenen daklozen en vluchtelingen kunnen zich nauwelijks een normaal bestaan

verwerven.

* De meesten van ons zijn geboren, als inwoners van landen, waar welvaart heerst. Ze
kunnen leven als bevoorrechte mensen

* Vergelijk jouw land maar eens met een ontwikkelingsland bv. India met zijn 1,2 miljard

inwoners.

* Rechteloze kasten maken het leven bijna onmogelijk in dat land. Zij hebben nergens recht
op, ja worden als paria’s behandelt. Zij bezitten niets, medische hulp is er voor hen niet of
nauwelijks.

* Geen goed voedsel, geen goed drinkwater, geen onderwijs enz. enz.

*  Weet u, dat 25% van de wereldbevolking leeft onder de armoede grens en niet meer
verdient dan Euro 1 per dag? De meesten van die mensen leven in Azié.

* Het gemiddelde inkomen per persoon komt ongeveer overeen met Euro 400,- per jaar.
* Om een voorbeeld te geven Amerikanen verdienen gemiddeld 77% meer, dan deze armen.

* Wanneer je naar deze cijfers kijkt en het goed op je laat inwerken, dan schrik je er toch
enorm van!

*  Wat kunnen wij hieraan doen?? In ieder geval zoveel mogelijk hulp bieden, een ieder naar
zijn of haar vermogen. Niets doen verergert de situatie alleen maar.



*  Onze stichting “Geef hun Hoop” tracht hier met behulp van u iets aan te doen.

* Wij bieden de mogelijkheid aan alle kinderen uit de dorpen van Hardoan in Noord India om
naar school te gaan.

* Onderwijs is immers de sleutel tot de toekomst van deze kinderen!! We verlenen medische
hulp, trachten werk te vinden voor de mannen en geven voorlichting op het gebied van
hygiéne, geboorte beperking enz. Ook medische zorg kan worden verleend. We hebben
waterputten laten slaan voor het gebruik van goed en veilig drinkwater.

* Deinwoners kunnen bijna niets bijdragen. We laten hen wel iets betalen, zodat ze
beseffen, dat het een en ander wel geld kost.

* U begrijpt, dat dit kosten met zich meebrengt. Onze stichting kan dit alles uitvoeren, maar
niet zonder uw hulp.

Hoe kunt u helpen??

1° Een kind financieel adopteren

2e Een gift geven,indien mogelijk regelmatig.

3° Actief bestrokken zijn bij het werk van onze stichting.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.geefhunhoop.com




